
Laat je verrassen 
Startzondag in de Christus Triumfatorkerk 
Zondag 14 september 2025, aanvang 10.00 uur 
Voorganger: ds. Jaap van den Akker 
Met medewerking van Rejoice uit Wassenaar olv Aad de Winter 
Orgel en vleugel: Warner Fokkens, dwarsfluit: Imme van den Akker 
 
KOMEN 

• Koorzang: Rejoice, the Lord is King 

• Kijk laat je verrassen door het werk van God Geest: https://youtu.be/NKnleoiM6iM 

• Welkomstwoord 

• Aanvangslied ‘Loof God, loof Hem overal’ (Psalm 150: 1) 

• Moment van Stilte 

• Begroeting en bemoediging 

• Vervolg aanvangslied ‘Loof God, loof Hem overal’ (Psalm 150: 2) 

• Kyriëgebed 

• Glorialied door het koor “Heer, God U loven wij“ (Ambrosiaanse lofzang) 

•  

 
WOORD 

• Inleiding op het thema 
Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Het thema van deze dienst. 
Voor de zomer hebben we jullie op weg gestuurd, de zomer in, op vakantie of gewoon thuis, om 
te kijken of u zicht liet verrassen door het werk van Gods Geest en dat is gelukt! Ik heb een 
tiental foto’s ontvangen van verrassingen. 
Van momenten waarop je iets van God dichtbij ervaart. 
Dank daarvoor en ook: hopelijk helpt het ons allemaal om iets van God dichterbij te 
ontdekken. 
Hoe dichtbij wil je het hebben: 

1. Adriaan Sala: 
Het blijft niet altijd zoals het was, Geregeld moet er onderhoud gepleegd worden 
en soms ingrijpend. De Heilige Geest wil in ons investeren, maar 
dat vergt ook onze inzet! opknappen toren CTK, najaar 2024 

2. Als het om de werking van de Heilige Geest gaat, gaat het niet 
altijd rechtstreeks en steeds hoger. Er zitten soms vreemde 
wendingen in en een enkele keer zit je in de schaduw. Maar boven 
is het panorama schitterend! (gebouw PORTLANTIS op de 2e 
Maasvlakte) 

3. Ineke Frijters: Lopend door Groningen vol met 
aankomende studenten in de Keiweek valt mijn oog op 
de reclame zin in de etalage: ‘Als je goed kijkt, zie je 
iedere dag iets moois.’   
Naast het goed kunnen kijken om al het moois ook echt 
te registreren, bestaat voor mij het goed kunnen kijken 
ook uit ‘genieten van de kleine dingen’, soms alleen al een twinkeling in iemands oog of dat 
je ziet dat iemand uitstapt om een slechtziende over te helpen steken. Er zijn ook zoveel 
mooie mensen in deze wereld. Laten we dat niet vergeten. En laten we dat vaker delen met 
elkaar.  



4. Fernanda Posthuma: Ook als je ouder dan 85 
bent is er nog veel te beleven 
Gelukkig met schoondochter en familie op vakantie in 
Teutenburgerwald. 
Stadsrondgang maakt moe, daar is het “volgende op 
gevonden”. 
5. Pauline van der Vorm: Steen vindt steun bij 
boom. 
6. Kia Korteweg: Deze foto's kreeg ik toegestuurd 

van een vriendin! Ik vond vooral de opengevouwen bloem zo mooi, de 
heldere hemelsblauwe kleur en dan het stervormige hart! Ik moest 
denken aan een vers in de eerste brief van Petrus: “totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” En het lied Machtig 

God, sterke rots, starlend lilcht, morgenster" 
(Lied 351 in de Evangelische liedbundel) 
7. Jacqueline en Gert Eshuis: Onze tent op 
vruchtbare grond. 
8. Maja Postma: ZomerZin  2025 in de CTK: 
boordevol fijne ontmoetingen, veel 
gezelligheid en lekker eten. 
9. Annika Kruithof: Ik heb me afgelopen 
week laten verrassen door de prachtige 

locatie in Italië waar ik heb mogen blokfluiten. 
10. Janita van Nes: Hierbij een beeld dichtbij de CTK dat mij afgelopen week 

opviel. Donkere, bijna dreigende lucht, maar tegelijkertijd een mooie 
lichtval op en door het pand dat nu vlakbij de CTK wordt verbouwd. Ik 
associeer dit niet met het werk van de Heilige Geest, maar de aanblik 
viel mij op. 

11. En tenslotte deze wil ik u niet onthouden, een bordje bij een 
gehandicaptenparkeerplaats in Frankrijk: Si tu prends ma place prends 
aussi mon handicap. Als je op mijn parkeerplaats gaat staan, neem dan 
ook mijn handicap over. Humor zet mensen ook aan het denken. 

• Lied ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (Lied 275: 1, 2, 4 en 5) 

• Gebed bij de opening van de Schriften 

• Schriftlezing Exodus 33: 18-23 

• Lied: ‘O Heer God, erbarmend genadig, lankmoedig’ (329) 

• Schriftlezing 1 Johannes 4:11-13 

• Lied ‘Bron van liefde, licht en leven’ (lied 793) 

• Preek 
“Niemand heeft ooit God gezien,” zegt Johannes in de brief waar we net een paar regels uit 
lazen. En Mozes krijgt iets soortgelijks te horen van God: 
“Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” 
Beide uitspraken zijn best opmerkelijk. Staat de bijbel niet vol van verhalen waarin mensen God 
ontmoeten? 
Henoch wandelde met God. 
Abraham onderhandelde zelfs met God over Sodom. “Als er nu twintig rechtvaardige wonen in 
Sodom, zou u dan…?” 
Mozes spreekt met God als een vriend, en ontmoet God op de Sinaï als hij de Tien Geboden 
gedicteerd krijgt. 
Jesaja krijgt een visioen van Gods troon. 
En zo zijn er vast nog meer voorbeelden te vinden in de bijbel. 
En toch zegt Johannes: "Niemand heeft ooit God gezien." 
Dat zet al die verhalen uit het Oude Testament toch in een ander daglicht.  



 
God ontmoeten, met God spreken, iets van God ervaren is blijkbaar niet hetzelfde als God zíen. 
God zien is niet zonder gevaar. En niet alleen om wat God tegen Mozes zegt: geen mens kan Mij 
zien en in leven blijven. Nee ook omdat God zien, betekent dat je zou weten wie God is. En dat 
geeft macht. Als je God hebt gezien, als dat al zou kunnen, dan kun je hem uittekenen. Dan kun 
je een beeld van hem, maken. Dan kun je beweren dat je weet wie God is. En daar waarschuwt 
God voor. Dat is niet de bedoeling. Dan versteent je beeld van God. Dat wordt God iets statisch. 
Dan kan jij zeggen: ik heb God gezien, ik weet wie hij is en hoe hij is en wat hij van ons wil. En 
voor je het weet denk ij dat je God, bent, en ga je als een God over mensen heersen. Dat is 
precies wat het fout gaat bij godsdienstige leiders en politieke leiders – ook in deze tijd.. 
 
Maar hoe kunnen wij dan spreken over een God die zich niet laat zien? 
Wordt geloven dn niet als een tasten in het duister? 
Johannes geeft geeft daar eeen antwoord op in zijn brief. 
God niet kunnen zien, zegt niets over Gods aanwezigheid: Als we elkaar liefhebben, schrijft 
Johannes, dan is God in ons. Wij kennen God niet, maar wij zijn in Hem en Hij in ons. Wij zien 
Hem niet, maar als we elkaar liefhebben, leven wij in zijn Geest. 
Als in dat liedje uit Taizé: Daar waar liefde is en vriendschap – daar is God. Het is een krachtige 
geloofsbelijdenis: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Gods onzichtbaarheid betekent niet dat Hij afwezig is. 
Hij openbaart zich in Jezus, en na Jezus in de Geest die in ons midden werkt. 
Maar dat is misschien wel wat vaag. Al eeuwen worstelt de kerk met Gods afwezige 
aanwezigheid. Augustinus schrijft dat wij God slechts ‘door een waas’ zien – alsof wij in een 
spiegel kijken en slechts een glimp opvangen, net als Paulus schrijft in I Korintiërs 13. Thomas 
van Aquino stelt dat Gods wezen ons verstand te boven gaat. Maar hij zegt er iets moois 
achteraan: dat Gods wezen ons verstand te boven gaat is niet ingewikkeld, of zet God niet op 
afstand, nee het is een uitnodiging: God vraagt ons niet om Hem te zien, God roept ons op Hem 
te herkennen in het leven van alledag. 
Dat is dus de uitdaging: Laat je verrassen door de ruimte van Gods Geest. 
 
God is dichter bij dan je denkt, en dat je je vaak realiseert. 
In onze geseculariseerde, in onze ontgoddelijkte wereld is het niet makkelijker geworden. God is 
op de achtergrond geraakt. Ook bij ons zelf. God is uit het leven van alle dag verdwenen. En juist 
dit thema: Laat je verrassen door de ruimte van Gods Geest. Dat thema probeert je met andere 
ogen, met een ander gevoel naar je eigen leven, naar je eigen werkelijkheid te kijken. 
Met een knipoog. 
Met een open hart. 
Met lef om God te herkennen in je eigen leven. 
“Als je goed kijkt zie je elke dag iets nieuws”  
 
Met zulke ogen naar de wereld kijken, naar je eigen 
leven, dat is de uitnodiging van dit thema. 
Lukt dat? Ik vond het verrassend makkelijk gaan deze 
zomer. 
Zo zijn wij naar Frankrijk gefietst en zie daar op dag één 
in Beringen in Vlaams Brabant:  
Een moskee en een kerk in een shot gevangen. Toeval? 
Ja. Best gewoon toch?– het stikt toch van de kerken en 
moskeeën – ook zeker waar. En die watertoren ernaast 
dan? Zegt dat niets iets over de bron waaruit wij leven? 
Drie bronnen op een rijtje? Is dat te ver gezocht, of als je 
je laat verrassen door het werk van Gods geest, 
misschien toch een knipoogje van God? 



 
Of wat dacht u van deze, de dag erna in Diest, nog steeds in België: Diest heeft een prachtig 
Begijnhof. En wat staat er op het Begijnhof: 
inderdaad een ouderlingenhuis. En dat in een tijd 
dat we naarstig op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter en een of meerdere ouderling-
kerkrentmeesters, misschien lukt het als we er 
woonruimte bij aanbieden, zo dacht ik toen we over 
het Begijnhofje fietsten. Het prikkelde om creatieve 
te zoeken. Ze wordt je aan het denken gezegd, als je 
de wereld en Gods aanwezigheid in jouw wereld tot 
je door laat dringen.  
En zo kan ik nog wel even door gaan:  
Deze Sint Maarten in Laon gaf niet alleen de helft 
van zijn mantel weg. Kijk, hij heeft zelfs zijn linkerarm uit 
barmhartigheid weggeschonken – als dat geen oproep is voor 
ons om óm te zien naar de ander! 
En trouwens: als je door Laon fiets, dan zweeft de heilige Geest 
met je mee: als een beschermende hand boven je hoofd. 
Even verderop, midden in Parijs zagen we deze muurschildering 
van Banksy: Een relschopper die geen stenen of 
molotovcocktails gooit, maar een bosje bloemen. Daar waar 
liefde is en vriendschap – daar is God. 
 
Voorbeelden te over. “Als je goed kijkt zie je elke dag iets 
nieuws”, probeer het maar. 
 
Daar gaat het over vandaag.  
Mozes bidt een diep menselijk gebed: "Laat mij toch Uw 
majesteit zien!’ 
En hij krijgt, net als wij God te zien: ‘Mijn gezicht zul je niet 
kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ 
Mozes ziet een glimp van Gods voorbijgaan.  
God is niet te bezitten, niet vast te leggen, niet te manipuleren. 
Hij laat zich slechts zien in beweging, in een spoor, nooit statisch 
en elke dag anders. 
God is als een voetstap in het zand: je ziet dat er iemand was, 
maar de persoon zelf is voorbij, Of als de wind in de bomen: je 
ziet de takken bewegen, maar je ziet niet de wind zelf. 
De Geest werkt niet als een zichtbaar bewijs, maar als een 
verborgen kracht. 
 
Zo ook bij Mozes: God fluistert zijn naam in het voorbijgaan: Ik 
schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben 
barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn. 
En daarmee laat hij zien wie hij is: Genadig en Barmhartig. Dat is 
meer dan voldoende voor Mozes, dat is meer dan voldoende 
voor ons. 
Want zo weten wij waar God te ‘zien’ is: niet direct zichtbaar, maar God is te herkennen in Zijn 
sporen. Waar Barmhartigheid is en Genade, daar is God in het spel is. 
God is onzichtbaar, maar wordt herkenbaar in liefde tussen mensen. 
Mozes zag God niet, maar herkende Zijn voorbijgaan. 
Waar gaat God bij u, bij jou voorbij?  
Waar zie je een knipoog van God in jouw leven? 



Waar schemert er bij jou iets van de hemel door? 
 
Probeert eens met die vragen de week in te gaan. 
Er gaat een wereld, er gaat een hemel voor je open. 

• Koorzang Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
 
ANTWOORD 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte 
 

GAAN 

• Slotlied ‘Gij hebt o Vader van het leven’ (Lied 823: 1, 4 en 5) 

• Zegen, beantwoord met een drie maal gezongen ‘amen’. 

• Koorzang: We are marching in the power 
 


